Thuiskomen

Als je komt in de winter van je leven
en het einde is nabij,
is het tijd om los te laten,
afscheid nemen van alles wat nog bindt.
Sla je vleugels uit en vlieg,
vlieg zoals de vogels in de lucht.
En laat je drijven op de wind
steeds hoger, steeds verder
de horizon voorbij.

Naar een plek van zuiver wit licht,
daar waar ziekte, pijn en verdriet
je niet meer kunnen raken.
Naar een plek waar liefde is,
oneindige liefde, thuiskomen.
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Liefdevol aandenken aan Stan en Caroline Van de Woestijne - Lejeune,
Philippe en Kathleen Lejeune - De Meyer,
mevrouw Pascal Lejeune, haar kinderen,

& Arno Van de Woestijne en Aurelie Van Glabeke,
Je anlne De S met Olaia Van de Woestijne en Jasper Feliers,
Margot Lejeune en Benjamin Karalic,
Laura Lejeune, haar kleinkinderen,

echtgenote van ;
de heer Andre Lejeune (+2010) haar zus, broer, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

van de families De Smet, Lejeune en aanverwanten.

Geboren te Balegem op 21 december 1935 en
overleden thuis op 4 februari 2026, omringd door
de liefde van haar kinderen en kleinkinderen.

Met dank aan dr. Bertine Gemen,
de mensen van familiezorg en
allen die haar met vriendschap en liefde omringden.

Naar de wens van Jeanine heeft de uitvaartplechtigheid,

de crematie en asverstrooiing plaatsgehad in intieme kring. 8090-MerelbekesMelle; Kardinaat-Merciertaand



